
Boekpresentatie 
Datum: 10 september 2025 

Tijdsstip: 19:30 

Locatie: de Goede Herder, Europaplein 1, 6591 AV Gennep 

Toegang: €5,- per persoon (inclusief koffie/thee bij binnenkomst + boek na afloop) 

 

Achtergrond 
"Hun verhaal blijft hier" vertelt de verhalen van mannen uit de huidige gemeente Gennep, die in 
de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog hebben 
gevochten en daarbij hun leven hebben gegeven. Het gaat om een diverse groep. Sommigen 
kwamen in actie bij de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940. Anderen waren actief in het 
verzet en sloten zich na 9 september 1944 aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Weer anderen 
probeerden Nederlands-Indië te verdedigen tegen de Japanse invasie. Een aantal mannen met 
een Duitse achtergrond werd gedwongen dienst te nemen in het Duitse leger en vocht daardoor 
aan de andere kant van het conflict — waar zij ook sneuvelden. 

Iedereen heeft een eigen verhaal. Een groot deel van deze mannen is niet in onze gemeente 
begraven, maar elders: in Nederland, in Frankrijk, in Indonesië of in Thailand. Sommigen hebben 
zelfs geen bekend graf. Wat hen bindt, is dat ze "daar begraven zijn" en in het grotere geheel "hier 
worden herinnerd". Want het hier herinnert iedereen — zelfs degenen die daar zijn. 

Het afgelopen jaar heb ik onderzoek gedaan naar de 24 mannen van wie in dit boek het verhaal 
wordt verteld. Daarbij heb ik veel steun gehad aan de archieven van Heije Moijer, de 
Oorlogsgravenstichting, OpenArchief, en aan families die het verhaal van hun vader of 
grootvader hebben gedeeld. Dit overzicht, uitgebracht ter gelegenheid van 80 jaar vrede in 
Nederland, belicht hun offers en plaatst hun levens — en het verlies daarvan — binnen de 
bredere context van de oorlogsjaren. 

In het kader van 80 jaar sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heb ik een subsidie 
ontvangen van het Vfonds om de productie van de eerste 200 boeken te kunnen financieren. 

Over Paul 
Paul ten Broeke (1966) is geboren en getogen in Arnhem en nu woonachtig in Gennep.  

Door motorrijden en fotografie is Paul geïnteresseerd geraakt in de oorlogsgeschiedenis rondom 
Gennep.  

“Hun verhaal blijft hier” is zijn tweede boek na “Tread Softly” dat in 2017 is uitgebracht. 

 

Meer informatie 

Aanmelden: https://www.paultenbroeke.nl/hunverhaalblijfthier 

emailadres: paul@paultenbroeke.nl 

telefoonnummer: 06-53929245 

mailto:paul@paultenbroeke.nl

